Onze burgemeester

Volgens onze burgemeester bestaan wij niet...
Die ziet ons liever gaan,
Net als Zwarte Piet...
Toch kijken vele daklozen er iedere
Middag weer naar uit:
DE BINGO!
Val ik in de prijzen...
Met mijn nummer?
Win ik een bed?
Heb ik een slaapplaats of lig ik onder een brug?

En vis ik achter het net...

Eric Blom

Het onderstel van een kinderwagen torst een deel van de bezittingen van de Rotterdamse
zwerver Arie (50).




